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NA DE OPDRACHT 

 
Luisteren: muziek 
De Glimlach van een kind – Willy Alberti (A2 nr. 5) 
 
 

Goede antwoorden: 
 
 
1 b,  

2 a,  

3 c,  

4 a,  

5 grijs, ouwe, voor zich, verdriet,  

6 trein, ouder, gelukkig.  

7 b,  

8 a. 
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Luisteren: muziek (A2 nr. 6) 

Aan de Amsterdamse grachten Huub v.d. Lubbe 

 
 

Luister voor de eerste keer. 
 

1 Wat vindt de zanger van Amsterdam ? 
a Hij vindt het een lelijke stad. 
b Vroeger was het een fantastiche stad, maar nu niet meer. 
c Amsterdam is de mooiste stad van Nederland. 

 
 
 
 
 

Luister nu voor de tweede keer. 
 

 
2 In Amsterdam stroomt een rivier. 

Hoe heet die rivier ? 
a De Amstel 
b Het IJ 
c Een gracht 

 
3 Achter het station in Amsterdam ligt water. 

Hoe heet dit water ? 
a De Amstel 
b Het IJ 
c Een gracht 
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Luister nu voor de derde keer. 

 

4 Welk woord past in de zin ? 
 

a Aan de Amsterdamse g                      . 

b Heb ik heel mijn hart voor a   verpand. 

c Amsterdam vult mijn g  . 

d De m   stad in het land. 

e Al die Amsterdamse m   .  

f A  die lichtjes laat op 

 het plein. 

g Niemand kan zich beter w   .  

h Dan een A  te zijn. 

 
 
 
 

Luister nu voor de vierde keer. 
 

5 Wat staat er in oud Amsterdam ? 
a   een kantoor 
b     een boom 
c     een huis 

 

6 Wat is het huis nu ? 
a   een kantoor 
b    een woning 
c     een zolder 

 

7 Waar heeft de zanger veel van gezien ? 
a   Amsterdam 
b     de wereld 
c     de Amstel en het IJ 

 

8 Waar droomt de zanger van ? 
a   Amsterdam 
b     de wereld 
c     de Amstel en het IJ 
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9 Waar woont de zanger nu ? 
a dat weten we niet 
b in Amsterdam 
c bij een gracht 

 
 
 
 

 

Luister en lees mee. 
 

Pak nu het boek met de tekst. 
Luister en lees mee. 
Geef daarna antwoord op vraag 12. 

 
10 Dit lied gaat over: 

a een man die verhuisd is naar een andere stad 
b oude huizen in Amsterdam 
c liefde voor Amsterdam 
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Er staat een huis aan een gracht in oud Amsterdam 

waar ik als j _ _ _ _ _ van acht bij grootmoeder kwam. 

Nu zit een vreemde meneer in het kamertje voor 

en ook die heerlijke z _ _ _ _ _ werd tot kantoor. 

Alleen de bomen dromen hoog boven het v _ _ _ _ _ _ 

en over het water gaat er een bootje n _ _ als weleer. 

Aan de Amsterdamse grachten 

heb ik heel mijn h _ _ _ voor altijd verpand 

Amsterdam vult mijn ge _ _ _ _ _ _ _ 

als de m _ _ _ _ _ _ stad in ons land. 

Al die Amsterdamse mensen 

al die lichtjes ’s avonds laat op het p _ _ _ _ 

Niemand kan zich beter w _ _ _ _ _ 

dan een Amsterdammer te zijn. 
 

Ik heb veel gereisd en al v _ _ _ _  de wereld gezien 

en nimmer kreeg ik g _ _ _ _ _ van het reizen nadien. 

Maar ergens bleef er een sterk v _ _ _ _ _ _ _ _ in mij 

naar Hollands k _ _ _ en de stad aan Amstel en IJ. 

Waar oude bomen d _ _ _ _ _ , hoog boven het verkeer 

en over het water gaat er een bootje n _ _ als weleer. 

Herhaling: welk woord hoor je? 

Controleer  de antwoorden met het tekstboekje. 


